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Kerst

De kerstcommissie houdt u via Social Schools op de hoogte.
Komende woensdag 20 december is het kerstfeest op de
Toermalijn. De kinderen worden om 17.00 uur op school
verwacht en zullen starten in hun eigen klas met een
kerstdiner. Het inschrijfformulier hangt sinds maandag al bij de
diverse groepen. Na het kerstdiner zal er een toneelstuk zijn
voor de kinderen die door de leerkrachten gespeeld zal gaan
worden. Ouders zijn rond 19.00 welkom op school.

Vanaf vrijdag 15 december mogen de kinderen een “foute”
kersttruien dragen tot aan de kerstvakantie.

Afgelopen woensdag hebben alle groepen een kerststukje
gemaakt. Er zijn hele mooie creaties gemaakt. Deze mag na
het kerstfeest op de Toermalijn mee naar huis.

Super bal speelmiddag

De buurtspotcoaches van de gemeente Zwartewaterland
organiseren woensdagmiddag een Super Bal speelmiddag voor
de kinderen uit groep 6, 7 en 8. In de bijlage zit een flyer met
meer informatie en hoe er ingeschreven kan worden.

15 december 2023

Bijzondere data:

20 december; Kerstviering 17.00 tot 19.00 uur

22 december; Start kerstvakantie vanaf 12.15 uur
8 januari 2024; Eerste schooldag in 2024

v.a. 15 januari; Toetsweek

16 februari; Klassenshow groep 5

16 februari; Rapport mee
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Hallo Wereld

Beste ouders,

Vanaf de zomervakantie hebben de lessen in het teken
gestaan van het thema ‘Hallo Wereld’. De startles was begin
september met de hele school. We vertellen jullie graag wat
we zoal gedaan hebben.

HVO (humanistische vormingsonderwijs)

Aan deze lessen worden de humanistische waarden
verbondenheid, gelijkheid, vrijheid, natuurlijkheid en
redelijkheid gekoppeld.

Bij de kleuters en groep 3/4 is het verhaal verteld over Rood
en Geelland met ertussen een rivier, waarbij de mensen van
beide landen elkaar niet dulden en uitscholden en waar ieder
andere gewoontes en gebruiken had. De kinderen konden zich
inleven en bedachten hoe die mensen elkaar konden leren
kennen en bouwden bruggen naar elkaar. We hebben het
vergeleken met onze wereld en de mensen uit andere landen.
Ook hoe er andere manieren van begroeten zijn. In de groepen
5t/m 8 hebben we een groot rond tafelkleed gebruikt alsof
dat de aarde was. De eerste mens erop (hoe kwam die daar?)
en daarna steeds meer kinderen. Kon iedereen erop blijven of
werden er kinderen afgeduwd? We trokken hier ook een
parallel met de echte wereld; de overbevolking, oorlog en
vernietigen van de natuur. De kinderen maakten zichzelf van
gekleurde klei en vertelden elkaar waar ze, anders dan in
Nederland, geboren hadden willen worden en waarom. Ook
nog de vraag; met wie voel jij je het meest verbonden?

IVO (islamitisch vormingsonderwijs)

Binnen thema Hallo wereld heb ik bij de ivo-lessen de islam
geintroduceerd. Dat heb ik gedaan door een bak te vullen met
allerlei voorwerpen die bij het geloof horen.

Bij de kleuterklassen heb ik deze voorwerpen regelmatig laten
zien. De kinderen hebben een kleurplaat van een moskee
ingekleurd. We hebben op het podium in de VR-Box aantal
leerlingen naar het land gestuurd waar ze heen wilden, de
kinderen vertelden over wat er allemaal te zien was. Ook
hebben we kinderliedjes geluisterd en we hebben het thema
afgesloten met een circuit.

In de midden- en de bovenbouwgroepen heb ik de eerste les
gebruikt om de kinderen te laten op schrijven wat ze over de
islam wisten. We hebben met de leerlingen besproken en de
leerlingen hebben een woordzoeker gemaakt.

In de tweede les stonden de regels op school, thuis centraal en
op deze manier hebben we ook de vijf zuilen behandeld en
een kleurplaat gemaakt. De laatste les heb ik gebruikt om een
verhaal voor te lezen, over dat het hebben van een goede
intentie beloond wordt binnen de islam. Ook hebben we stil
gestaan waarom “iets goeds” doen voor een ander ook goed is
voor de degene die dat doet. We hebben de les afgesloten
met een bordspel.

PCGVO (protestants-christelijk godsdienstig
vormingsonderwijs)

In groep 6, 7 en 8 hebben we in de GVO-lessen nagedacht over
de vraag hoe de wereld is ontstaan. We hebben ontdekt dat
daar verschillende ideeén over zijn en we hebben het
scheppingsverhaal uit de bijbel gehoord. Dat verhaal hebben
we op verschillende creatieve manieren verwerkt; zo is er
gerapt, getekend en zijn er klankverhalen over gemaakt.

Bij de kleuters en groep 3, 4 en 5 hebben we het gehad over
de kerk. We hebben ontdekt dat hier in Hasselt kerken zijn,
maar ook op allerlei andere plekken in Nederland en over de
hele wereld. We hebben gehoord waarom die kerken
gebouwd zijn, waarom ze vaak een toren hebben en wat
mensen op zondag in de kerk doen. De kleuters hebben met
verschillende materialen geprobeerd zelf een kerk te bouwen.
Dat was ontzettend leuk! En bij groep 3, 4 en 5 hebben we
ontdekt dat er prachtige ramen in kerken te zien zijn; de glas-
in-loodramen. We hebben zelf kleurplaten van kerkramen
gekleurd en met olie ingesmeerd. Die zijn in school
opgehangen: heel mooi!

We zijn inmiddels gestart met het nieuwe thema: ‘Feest!” Heel
toepasselijk in deze tijd van het jaar. We hopen er weer mooie
lessen van te maken.

Tot slot willen wij jullie graag hele fijne feestdagen toewensen
en dat jullie kunnen genieten van de komende kerstvakantie.
Tot ziens in het nieuwe jaar!

Vriendelijke groeten,

Inge Uijt de Boogaardt, Sevda Uzun en Jenny ten Klooster




